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Het darmslijmvlies is in Een Analogie door Hedwig Houben vormgegeven als roze-
oranje regenpak.
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Schoonmaalkactie voor alle lichamen

Het is alweer een tijd geleden dat Hedwig Houben (1983), de
performancekunstenaar die in 2015 werd genomineerd voor de Prix de
Rome, nieuw werk heeft getoond. In 2017 won ze de Charlotte Kohler Prijs,
er verscheen een boek en er was een laatste tentoonstelling bij galerie Fons
Welters. Voor Houben leek het tijd om zich te bezinnen op de vraag wat ze
nu precies wilde met kunst.

Bij Park in Tilburg toont Houben dat ze niet meer als solitaire kunstenaar
opereert. Haar werknaam is gewijzigd in &Houben - waarmee ze aangeeft
dat de toekomst in samenwerking ligt. Bij Park doet ze dat met de
interessante schrijver Brenda Tempelaar en Rob Leijdekkers. De presentatie
Een Analogie moeten we zien als een lichaam. Dat lichaam bestaat uit
organen - soms letterlijk nagemaakt in kunststof of papiermaché, soms ook
onherkenbaar en grappig vormgegeven als roze-oranje regenpak (het
darmslijmvlies). Die organen reinigen, zo schrijft Tempelaar, het lichaam



van kwade stoffen. Maar ze doen meer. Ze becommentariéren ook wat
Houben dierbaar is: de kunstwereld.

Tempelaars script is een speelse dialoog en monoloog, waarin de blinde
darm, de amandelen, het lymfestelsel en al die fijne, achter borstbeen,
luchtpijp, neusholte, in hersenen en buik verstopte organen en klieren
karakters worden. Samen met ‘de kunstenaar’ geven ze commentaar op
opleidingen en subsidiénten, op het tentoonstellingscircus en de illusie van
de grote doorbraak.

De eerste ‘activatie’ van dit script vond plaats tijdens de opening. Toen las
Hedwig Houben via een megafoon de confronterende afwijzingstekst voor
waarmee het Mondriaan Fonds aan Park subsidie weigert. Na zo’n ‘activatie’
oogt de ruimte leeg maar sereen. Er staan stellingkasten en platforms
waarop organen en klieren klaar liggen om ‘geactiveerd’ te worden.
&Houben heeft een nieuwsgierig makende manier gevonden om
performance, tentoonstelling en cultuurkritiek te laten samensmelten.

Dat zou genoeg moeten zijn voor deze Analogie. Maar in Park staat werk van
nog een kunstenaar: Paul Geelen (1983). Geelen doet al jaren onderzoek
naar het gedrag van slakken, met bijzonder resultaat. Nu in Park laat hij in
een metalen kooi twee sneeuwwitte vormen om elkaar heen draaien als in
een paringsritueel. Het is prachtig, het is poétisch - maar wel een
Fremdkorper in dit geheel.

Lucette ter Borg

Paul Geelen, &Hedwig Houben: T/m
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